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IK ZOEK HULP
De Diaconie wil helpen waar geen helper is. 
Zo	verschaft	de	diaconie	soms	tijdelijke	hulp	aan	
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen 
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in 
ernstige	problemen	komen.	Dan	fungeert	de	
diaconie als extra vangnet voor mensen.
Heeft	u	hulp	nodig	of	kent	u	iemand	die	hulp	
nodig	heeft,	bel	of	mail	dan.
Tel:	06-15364530	of	06-51833688	
Mail:	Stillehulp@pge.nu	

Inhoudsopgave Het is voorjaar, de natuur tooit zich in fris groen en 
bloemen laten de mooiste kleuren zien. Vogels schar-
relen rond om nesten te bouwen en we hebben zin 
om naar buiten te gaan. Een wandeling, wat werk in de 
tuin	of	een	lekker	kopje	koffie	in	het	zonnetje	met	een	
krantje of de nieuwe KERKMAG. Tijd om te genieten en 
nieuwe energie op te doen.

En	al	lezend	in	deze	KERKMAG	vinden	we	artikelen	over	
het	thema	van	deze	KERKMAG,	over	de		activiteiten	
van	de	afgelopen	tijd,	maar	ook	een	zeer	lezenswaar-
dig	artikel	over	de	schilder	Egbert	Modderman.	We	
bedanken alle schrijvers voor hun bijdrage.

Op de voorkant van deze KERKMAG staat een duif afge-
beeld. De duif die Noach uitstuurde en die terugkwam 
met	een	olijftakje,	een	teken	van	hoop.	En	de	duif	die	
bij de doop van Jezus neerdaalde als symbool van de 
Heilige Geest. De duif die ook centraal staat in het logo 
van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

Deze maand vieren we Hemelvaartsdag, het feest van 
hoop. En ook Pinksteren waar we de komst van de Hei-
lige Geest vieren en de geboorte van de kerk. De kerk 
waarin mensen bij elkaar komen en waar we met hart 
en	hoofd	mogen	geloven.	Geloof	met	emoties,	ervarin-
gen en twijfels. Lezend in de Bijbel op zoek naar Gods 
bedoeling,	biddend,	zingend	of	de	stilte	zoekend.	Ieder	
op eigen wijze, met elkaar. Groeiend zoals de lente zich 
ontvouwt voor onze ogen. Een mooie zomer tegemoet!

Chris Verra
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Meditatie

Geloven met hart en hoofd
Laatst was ik op een Turkse bruiloft en ik raakte in gesprek met een 
jonge vrouw. Mijn oog was gevallen op de grote verscheidenheid 
onder de vrouwen: de één gekleed in een traditionele jurk met hoofd-
doek, de ander in een meer vrije, moderne jurk met blote schouders. Ik 
vroeg haar hoe dat zat. Ze glimlachte en legde uit dat het te maken had 
met hoe iemand in het geloof staat; de één wat traditioneler, de ander 
vrijer. Zelf vond ze dat het niet om de kleding ging. Je kunt een hoofd-
doek dragen maar als je hart niet goed is heeft het geen betekenis. 
Het ging voor haar om een persoonlijk geloofsleven in gebed tot God. 
En zo kregen we een gesprek van hart tot hart. We begrepen elkaar in 
het idee dat we door ons persoonlijk gebed tot die Ene God zagen wat 
God in je leven doet. Ze voegde er ook aan toe dat we allemaal anders 
bidden maar dat die Ene God dat allemaal verstaat en doet wat nodig 
is. Het was een prachtige ontmoeting en ik voelde mij op dat moment 
enorm met haar verbonden. Hier was God in ons midden…

En dan mijn hoofd…Dat 
er daarna van alles over 
bedenkt. Bijbelteksten die 

mij te binnen schieten. Zoals in 
Deuteronomium	 6:	 4-5:	 ‘Luister,	
Israël:	de	Heer,	onze	God,	de	Heer	
is de enige! Heb de Heer uw God 
lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw kracht’. En 
als	één	van	de	Schriftgeleerden	in	
Marcus 12 vraagt naar het belang-
rijkste gebod voegt Jezus hieraan 

toe:	“Heb	uw	naaste	lief	als	uzelf”.	
Waarop	 de	 Schriftgeleerde	 ant-
woordt dat dat inderdaad zo is en 
dat dat veel meer betekent dan alle 
brandoffers	en	andere	offers	(Marc	
12:	28-34).

Het	 liefhebben	 van	 God	 en	 van	
elkaar. De liefde als een hartslag 
onder ons denken, dat misschien 
weleens	te	veel	bezig	is	met	wetten	
en regels over hoe het allemaal 
hoort en zou moeten en wie er 

gelijk	heeft.	Het	hart	van	ons	geloof	
gaat	om	relatie.	
Zo spreekt Jeremia woorden van 
God	 over	 een	 nieuw	 verbond:	
“Ik	zal	mijn	wet	 in	hun	binnenste	
leggen en hem in hun hart schrij-
ven. Dan zal ik hun God zijn en 
zij mijn volk. Men zal elkaar niet 
meer hoeven te onderwijzen met 
de	woorden:	‘Leer	de	Heer	kennen’	
want iedereen, van groot tot klein, 
kent Mij dan al- spreekt de Heer. Ik 
zal hun zonden vergeven en nooit 
meer denken aan wat ze hebben 
misdaan.”	(Jer.	31:	33b-34).

De wet, de Thora zal in ons binnen-
ste gelegd, geschreven worden! In 
tegenstelling tot de wet die Mozes 
op stenen tafelen schreef. In plaats 
van een hart van steen zullen wij 
onze harten richten op God dat 
onze halsstarrigheid doet smel-
ten…Het gaat dan om onze per-
soonlijke omgang met God. 

In het Nieuwe Testament wordt 
uitgelegd	 dat	 het	 offer	 dat	 de	
Schriftgeleerde	noemde	in	Marcus	
12 vervuld wordt in Jezus Christus. 

Door Hem worden onze zonden, 
die een barrière vormen tussen 
die persoonlijke omgang met 
God, weggenomen. Doordat Jezus 
naar onze wereld, en daarmee in 
ons leven kwam, leerden wij God 
persóonlijk kennen. Die ontmoe-
ting	kan	ons	hart	helemaal	vullen	
met de liefde en vreugde die God 
ons wil geven.

Maar door geloof in die Ene God 
gingen velen in het Oude Testa-
ment ons al voor. Zoals we lezen 
in	Hebreeën	11:	Abraham,	Jakob,	
Sara, Jozef, Mozes, Rachab, David 
en ga zo maar door. Zij geloofden 
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in Zijn verbondstrouw en ver-
trouwden	op	Zijn	belofte	van	het	
Beloofde land. 

Met ons hoofd zullen we het mis-
schien nooit helemaal begrijpen. 
Omdat	het	mysterie	 ‘God’	ons	 te	
boven gaat. Maar met een gesmol-
ten, zacht en liefdevol hart kunnen 

we daar glimpen van opvangen. 
Zoals ik de liefde van God voelde in 
het hart van die Turkse vrouw en in 
mijn eigen hart.

Marianne Verburg 

Woord van de voorzitter

We leven in de bijzondere periode tussen Pasen en Hemelvaart. Na 
de vreugde van Pasen – het feest van opstanding en nieuw leven – 
volgen weken van bezinning en verwachting. Het is een tijd waarin we 
stilstaan bij wat het betekent dat het leven sterker is dan de dood, en 
tegelijk vooruitkijken naar wat komt.

In	 het	 vorige	 artikel	 schreef	
ik over de ontstane vacature 
door het vertrek van Arjo van 

der	Steen.	Inmiddels	heeft	de	ker-
kenraad hierin een eerste, belang-
rijke stap gezet. We zijn dankbaar 
dat	Marianne	Verburg	heeft	aange-
boden om één dag extra te werken. 
Zij zal zich onder andere richten op 
de ondersteuning van de taakgroep 
Jongeren en op het verder vorm-
geven van de kernwaarde ‘met alle 
generaties’ uit ons visieplan – een 
thema waarop zij zich ook in haar 

studie	heeft	verdiept.	We	zijn	daar	
als gemeente erg blij mee.

Met deze uitbreiding is voor de 
korte termijn de grootste druk van 
de ketel. Tegelijk kijken we vooruit. 
De vacaturewerkgroep is meer-
dere keren bij elkaar geweest en 
heeft	 gesproken	over	 het	 opstel-
len	van	een	functieprofiel	voor	de	
resterende uren. Dit proces wordt 
afgerond na de kerkenraadsmid-
dag in juni, waar de taakgroepen 
hun visieplannen presenteren. Op 

basis daarvan kunnen we gerichter 
keuzes maken voor de toekomst.

Zo bewegen we als gemeente 
tussen wat is geweest en wat komt 
– net als in deze periode van het 
kerkelijk jaar.

Richard de Mooij

Hij die opvoer naar de hemel, 
laat ons niet los, maar gaat ons 
voor.
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In Memoriam

Leendert (Leen) Boekensteijn 
Op woensdag 8 april overleed Leendert Boekensteijn 
op	85-jarige	leeftijd	in	Bodegraven.	Leen	werd	gebo-
ren op 16 april 1940 in Ter Aar. Op zijn geboortedag 
namen wij in een dankdienst voor zijn leven in de 
Ontmoetingskerk	afscheid	van	hem.	Leen	groeide	
op	in	de	naoorlogse	jaren,	een	tijd	van	opbouwen	
en aanpakken; een levenshouding die hem tekende. 
Hij	stond	altijd	klaar	voor	anderen:	voor	een	klus	bij	
de Vereniging van Eigenaren, als koster in de kerk, 
en als betrokken vader en vriend. Leen trouwde met 
Geertje de Ruig en samen bouwden zij hun leven op. 
Na	een	korte	tijd	in	Alphen	aan	den	Rijn	vonden	zij	
hun thuis in Bodegraven, waar zij zich vanaf de jaren 
tachtig	diepgeworteld	wisten.	Daar	genoten	zij	van	
het leven en de mensen om hen heen. Leen was 
een zorgzame man, die hard werkte, maar vooral 
met toewijding en liefde zijn gezin droeg. Het leven 
werd voor Leen niet gemakkelijker toen hij afscheid 

moest nemen van zijn dochter 
Daniëlle en later van zijn vrouw 
Geertje. Dat verdriet droeg hij 
met zich mee. Tegelijk bleef hij 
uitzien naar de momenten van 
samenzijn met zijn kinderen en 
de vrienden om hem heen. Ook 
zijn liefde voor alles wat reed en 
een motor had bleef hem kenmerken. Ondanks het 
verdriet	dat	hij	in	zijn	leven	heeft	gekend,	bleef	Leen	
tot het einde toe iemand die het leven omarmde. 
Vitaal, betrokken en aanwezig voor iedereen die hij 
liefhad.	Het	koor	Revival,	dat	voor	Leen	een	belang-
rijke plek van houvast en verbondenheid was, zong 
in de afscheidsdienst twee liederen. Ook klonk de 
lezing	uit	Johannes	15:9-17:	‘Heb	elkaar	lief’;	een	
boodschap	die	ook	Geertje	ons	wilde	meegeven.”

Marianne Verburg
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Vieringen op de 3e, 4e en 5e 
zondagavond in mei
Elke maand blikken we vooruit op de avondvieringen op de derde en 
vierde zondag van de maand. In mei is er ook een vijfde zondag. 

Zingen op Zondagavond – 17 mei 
– Psalmen Anders
Alle	eeuwen	door	heeft	de	chris-
telijke kerk de psalmen gezongen.
Wij zingen de psalmen meestal in 
een berijming die zo dicht mogelijk 
bij	de	originele	tekst	blijft.
Er zijn ook andere manieren van 
psalmzingen:	onberijmd	of	juist	in	
een vrijere vorm.
In ons liedboek staan deze varian-
ten tussen de psalmen afgedrukt 
als de versies a, b of c.
Tijdens	“Zingen	op	Zondagavond’	
op 17 mei zullen we een aantal van 
deze	alternatieven	zingen.

Gijsbert	Kok	verzorgt	de	toelichting	
en de begeleiding.

Hagepreek – 24 mei 
De vierde zondag in mei is het 1e 
Pinksterdag.	Het	is	al	jaren	traditie	
om	op	deze	dag	(als	het	weer	het	
toelaat)	 een	 dienst	 in	 de	 buiten-
lucht te doen, de zgn. Hagepreek. 
Dat doen we ook dit jaar weer, in 
dit geval niet bij de familie de Bruin, 
maar bij de familie Voshart, Buiten-
kerk	 57a.	 De	muzikale	 omlijsting	
en begeleiding wordt ook dit jaar 
weer verzorgd door de Koninklijke 
Brass-band Utrecht onder leiding 
van Pieter Koster.

Ds. de Oude uit Loosdracht is de 
voorganger deze avond.

SHH – 31 mei
Mei	heeft	dit	jaar	vijf	zondagen.	Op	
31 mei wordt dit keer een SHH in de 
avond gehouden, in de Lutherkerk. 
Inge Kortleven-Ouwendijk gaat voor 
en de muziek is in de vertrouwde 
handen van Twenty4Eleven.

Van harte welkom op alle zon-
dagavonden in de Lutherkerk, om 
19:00	uur.

Namens Taakgroep Eredienst, 
Kees de Bruijn



Xplore uitgelegd
Na de Explore-dienst hebben wij vragen ontvangen naar aanleiding 
van wat Karin vertelde. Zij sprak over challenges en liet enkele voor-
beelden zien. De hoofdvraag die wij ontvingen was hoe een typische 
avond verloopt en wat de wijze van aanpak is.

K arin en ik zijn betrokken 
bij de Xplore-groep in de 
leeftijd	van	12	tot	15	jaar.	

Dit jaar hebben we gekozen voor 
een andere aanpak; we werken 
volgens het Agora onderwijsmo-
del. Dit is een methode waar sterk 
de nadruk ligt op de eigen verant-
woordelijkheid van de deelnemer 
en waar coaches hen begeleiden 
in het behalen van zelfgekozen 
doelen. Het gaat te ver om de hele 
leermethode hier uit te leggen, 
maar de methode biedt mogelijk-
heden om met grote groepen te 
werken,	 grote	 leeftijdsverschillen	
te overbruggen en de intrinsieke 
motivatie	van	de	deelnemer	te	ont-
wikkelen. De jonge deelnemer kiest 
dus zelf een geloofsonderwerp en 
gaat hiermee aan de slag. 

We streven met deze methode 
naar	meerdere	doelen:

• Ruimte bieden waar eigen ini-
tiatief	en	verantwoordelijkheid	
van de individuele deelnemer 
geboden en ontwikkeld worden.

• Afscheid	nemen	van	de	traditi-
onele leermethode en ruimte 
bieden voor persoonlijke 
geestelijke ontwikkeling op het 
niveau van de deelnemer

• Zelfstandigheid	stimuleren	
zodat deelnemers op eigen 
geloofsbenen staan.

• Leren hoe we gemeente zijn. 
(betrokkenheid,	kwaliteiten	
inzetten,	zorg	voor	elkaar)

Hoe	 werkt	 dat	 in	 de	 praktijk?	 Ik	
geef	 een	 globale	 illustratie	 van	
een	avond:

• Inloop en landen. Een moment 
om even op adem te komen.

• Opening met een 
korte overdenking.

• Inchecken:	samen	met	een	
coach vaststellen welke chal-
lenge gedaan wordt.

• Tijd voor de challenge naar 
keuze of doorgaan op een 
eerder gekozen challenge.

• Uitchecken:	samenkomen	in	
de groep en verslag doen van 
voortgang of presenteren van 
het resultaat van de challenge.

• Ontspanning:	tijd	voor	onder-
ling contact, tafeltennis, muziek 
luisteren of bijpraten.

Als de deelnemer even geen chal-
lenge weet of geen onderzoeks-
vraag	heeft,	hebben	we	een	map	
met mogelijke onderwerpen. Die 
variëren van Bijbel gerelateerde 
onderwerpen naar sociaal betrok-
ken challenges. Aan het begin 
van de challenge beantwoordt de 
deelnemer	een	paar	vragen	zoals:	
waarom dit onderwerp, hoe ga je 
de challenge aanpakken en hoe ga 
je	het	eindresultaat	presenteren?	
Daarnaast proberen de coaches in 
het eindgesprek ook een vervolg 
te geven aan de challenge of de 
eventuele verdieping vast te stel-
len. De uitdaging voor de coaches 
is om vragen te stellen in plaats 
van	 informatie	 te	 verstrekken	 en	
instructie	te	geven;	de	juiste	omge-
ving te creëren waarin geestelijke 
ontwikkeling nagestreefd wordt 
en de deelnemer kan groeien 
in geloofsbeleving.

Voor deelnemer en coach dus 
uitdaging genoeg. Wij kijken nu 
al	 terug	 op	 een	 prachtig	 seizoen	
waarin we hebben moeten wennen 
aan de nieuwe methode, maar er 
ook van verzekerd zijn dat we de 
ingeslagen weg kunnen vervolgen 
in het komende seizoen.

Jan Strijdhorst
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Geloofsgesprek met twee 
Theologen des Vaderlands
Wat is de kern van geloven? Hoe ontwikkelt geloof zich door de jaren 
heen? Heeft geloven invloed op keuzes in je leven? Op dinsdagavond 
19 mei organiseren we een bijzondere avond waar twee markante 
stemmen uit de theologie, Almatine Leene en Erik Borgman, met elkaar 
in gesprek gaan over wat geloven voor hen betekent. Hoe kun je vanuit 
twee verschillende manieren van kijken tóch verbonden blijven?

Almatine Leene is 
bekend als Theoloog 
des	 Vaderlands	 (2020)	

en heeft een achtergrond in 
de gereformeerd-vrijgemaakte 

traditie.	 Ze	 is	 te	 zien	 bij	 de	 EO	
(Nederland	 Zingt	 op	 Zondag),	
te	horen	 in	de	podcast	 ‘Dit	 is	 de	
Bijbel’, en te lezen in haar columns 
voor het Nederlands Dagblad.

Erik Borgman is eveneens Theoloog 
des	Vaderlands	(2012)	en	is	gewor-
teld	in	de	katholieke	traditie.	Hij	is	
emeritus-hoogleraar Theologie in 
Tilburg en publicist over o.a. de 
opbouw van gemeenschappen.

Almatine	en	Erik	 staan	 soms	aan	
weerszijden van het geloofsspec-
trum. Toch weten zij elkaar te 
vinden in respect en verbinding. 
Onder leiding van dominee Anne-
lene Metz gaan zij met elkaar in 
gesprek over hun persoonlijke 
geloofsreis, hun overtuigingen, 
twijfels en het niet-weten. Geen 
discussie, maar een open en eer-
lijk gesprek waarin ruimte is om het 
oneens te zijn én elkaar te vinden. 
Met dit open geloofsgesprek geven 
we invulling aan ons jaarthema, 
‘Frank	en	Vrij	geloven’.

De avond is bedoeld voor iedereen 
die geïnteresseerd is in een open 
dialoog over geloven. Centraal 
staat	 het	 gesprek	 van	 Almatine	
en Erik. Aansluitend is er ruimte 
voor jouw vragen aan hen. We 
nodigen je van harte uit om aan-
wezig	te	zijn,	 te	reflecteren	op	 je	
eigen geloofsreis, en met elkaar te 
leren hoe we dergelijke gesprekken 
kunnen voeren. 

Wees erbij op dinsdag 19 mei in 
’t Centrum, Willemstraat 15. De 
Ontmoetingsruimte	is	open	vanaf	
19.15 uur/aanvang 19.30 uur. 
Iedereen is welkom, of je nu lid bent 
van Emmaüs of van een andere kerk 
in het dorp. Neem je buurman/
vrouw of vrienden mee. Kijk eens 
met een andere blik naar geloven 
en	vooral:	laat	je	inspireren!

Taakgroep Bouwen en Ontmoeten
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Beheer Kerkgebouwen
Als Taakgroep Beheer & Financiën geven wij op onze eigen manier 
invulling aan het thema van deze KERKMAG - ‘geloven met hart en 
hoofd’. Met betrokkenheid (hart) én zorgvuldige afwegingen (hoofd) 
werken wij aan het beheer en de toekomst van onze gebouwen en mid-
delen. Zo willen wij bijdragen aan een solide basis voor het gemeen-
televen, nu en in de toekomst. Graag informeren wij u over de recente 
ontwikkelingen en lopende trajecten.

Wij hebben de huurprijzen voor 
de ruimtes in zowel de Lutherkerk 
als	de	Ontmoetingskerk	aangepast.	
Met deze stap laten we de tarie-
ven beter aansluiten op de huidige 
kosten en het gebruik van de gebou-
wen. U vindt de nieuwe huurprijzen 
inmiddels op de website.

De Ontmoetingskerk
In	de	Ontmoetingskerk	pakken	we	
verschillende	technische	en	prakti-
sche zaken op. Zo laten wij binnen-
kort	de	gewelf-	en	kapconstructie	
controleren om ervoor te zorgen 
dat het gebouw veilig en duurzaam 
in	gebruik	blijft.	De	vervanging	van	
de verwarmingsketels is in voorbe-
reiding en we richten ons nadrukke-
lijk	op	de	toekomst:	we	kiezen	voor	
een oplossing die we later kunnen 
combineren met een warmte-
pomp. Tegelijk wordt onderzocht of 
het systeem te koppelen is aan de 
ketels	van	de	Ontmoetingsruimte,	
zodat	we	efficiënter	en	duurzamer	
kunnen verwarmen.

De leden van de Twenty4eleven- 
band	 heeft	 wat	 apparatuur	 ver-
vangen zodat ze beschikken 
over	 goede	 en	 eigentijdse	 mid-
delen om de diensten muzikaal 
te ondersteunen.

De Lutherkerk
Voor de Lutherkerk onderzoeken 
wij of ook daar een controle van de 
gewelf-	en	kapconstructie	nodig	is.	
Op basis van de uitkomsten worden 
vervolgstappen gezet.

De Salvatorkerk
In de Salvatorkerk werken we 
samen met De Morgenstond aan 
een mooie ontwikkeling. Ze hebben 

toestemming	om	de	Ontmoetings-
ruimte op te knappen. Ze pakken 
dit	grondig	aan:	 ze	vervangen	de	
kapotte	schuifwand	door	een	gor-
dijn, verplaatsen de bibliotheek en 
passen de kleuren aan. Daarnaast 
voeren zij verbeteringen door aan 
het	plafond,	de	verlichting	en	de	
verwarming. Zo wordt de ruimte 
comfortabeler en beter bruik-
baar. De Morgenstond neemt het 
grootste deel van de kosten voor 
haar rekening. Alleen de noodza-
kelijke vervangingen, die horen 
bij onderhoud, betalen wij vanuit 
onze wijkgemeente.

Project herinrichting
Ook	 in	 het	 project	 herinrichting	
zetten	 we	 stappen.	 De	 project-
leider	Chris	Verra	heeft	een	plan	
van aanpak gepresenteerd aan 
onze	taakgroep,	de	herinrichtings-
groep en de kerkenraad. Daarmee 
hebben we een belangrijke stap 
gezet	richting	een	toekomstbesten-
dige	inrichting	van	de	gebouwen.	
Naast het projectvoorstel laten wij 
ook	 de	 (financiële)	 haalbaarheid	
van de plannen onderzoeken en 
maken op basis van deze uitkom-
sten straks weloverwogen keuzes.

Wij	 zetten	ons	actief	 in	voor	ver-
antwoord beheer en toekomstge-
richte investeringen. Met hart en 
hoofd blijven wij bouwen aan plek-
ken	 waar	 geloof,	 ontmoeting	 en	
gemeenschap centraal staan. Uiter-
aard houden we u op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen.

Namens de taakgroep Beheer 
&	Financiën,

Frank Baas
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Paaskaars 2025
Nadat in het moderamen besloten werd naar wie de paaskaarsen van 
2025 gebracht zouden worden, had ik het genoegen de kaars van de 
Lutherkerk bij Theo en Annie Schiere te brengen. Daar troffen Erik en 
ik een huis vol visite vanwege Theo’s verjaardag. Dat gaf meteen een 
feestelijk tintje aan dit ‘cadeau’. 

Zowel Theo als Annie 
hebben zich vele jaren als 
vrijwilliger ingezet, Theo 

binnen de taakgroep Pastoraat, en 
Annie binnen de Diaconie. De ker-
kenraadsvergaderingen werden 
trouw bezocht. Ook is Annie al 
12 jaar bezoekdame binnen Comité 
Meeleven. En er zijn wellicht nog 
meer	activiteiten	waarin	zij	actief	

zijn en hier niet genoemd. Het gaat 
ook niet zozeer om de hoeveel-
heid, maar om het feit dat mensen 
zich	zo	in	willen	zetten	binnen	de	
kerk. De paaskaars is daarom van 
harte overhandigd aan deze twee 
actieve	gemeenteleden!

Alie Benedictus

Collectedoelen
10 mei:Hulpverleningsproject 
Ghana

14 mei: Kliniek biedt noodhulp 
aan vluchtelingen uit Myanmar 
Door het voortdurende geweld in 
Myanmar tussen leger en rebel-
len, zijn miljoenen mensen op 
de vlucht geslagen in eigen land, 
maar ook naar buurland Thailand. 
Alleen al in de omgeving van Mae 
Sot net over de grens verblijven 
250.000 mensen uit Myanmar met 

hun gezinnen. Daar biedt een kli-
niek hulp aan vluchtelingen. Dage-
lijks	behandelen	ze	300	patiënten.	
Mensen worden geholpen in hun 
eigen taal en hoeven niet bang te 
zijn om opgepakt te worden.

17 mei: Compassion Sponsorkind
Steun een kind in zijn of haar ont-
wikkeling en draag bij aan onder-
wijs, gezondheidszorg, goede 
voeding en een veilig thuis. Spon-
soring	 is	meer	 dan	 een	 gift.	Met	
jouw gebed en brieven laat je een 
kind	 merken:	 Je	 bent	 geliefd.	 Je	
mag er zijn. Je bent van waarde. 
Iets wat kinderen in kwetsbare situ-
aties	weinig	te	horen	krijgen.

24 mei: NBG
We willen dat mensen in binnen- 
en buitenland toegang krijgen tot 
de Bijbel. Want in de Bijbel horen 
wij Gods boodschap van liefde voor 
de wereld, die ons in beweging 
brengt en onze weg verlicht.

31 mei: Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 
33.000	 mensen	 gedetineerd	 en	
zitten	een	korte	of	langere	gevan-
genisstraf	uit.	Kerk	in	Actie	onder-
steunt diverse initiatieven die 
naar hen en hun familie omzien, 
hen	 bezoeken	 tijdens	 de	 deten-
tie	en	een	nieuwe	kans	bieden	in	
de maatschappij.

7 Juni: Samen bouwen aan een 
toekomst in Pakistan
In landen met religieuze spannin-
gen	 brengen	 partnerorganisaties	
van	Kerk	in	Actie	jongeren	van	ver-
schillende geloofsachtergronden 
samen, bijvoorbeeld in Pakistan. 
Moslims, christenen en hindoes 
ontmoeten elkaar bij trainingen in 
vakmanschap, ondernemerschap, 
leiderschap en sociale vaardighe-
den. Zij gaan samenwerken en dan 
groeit wederzijds begrip. 
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Wolken in de Bijbel

Geloven met hart en hoofd 
“De HEER ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg 
te wijzen.” — Exodus 13:21 “Wij leven door geloof, niet door aanschou-
wen.” —2 Korintiërs 5:7

In de molenaarsopleiding 
wordt aandacht besteed aan 
het	 ‘lezen’	 van	 de	 wolken.	

Immers, de wolken maken de wind 
zichtbaar.	In	welke	richting	bewe-
gen ze, hoe snel trekken ze voorbij, 
op	welke	hoogte?	Het	Handboek	
Molenaar bespreekt deze vragen 
en de molenaar is bekend met 
de theorie. Het wordt anders als 
vanuit die theorie het gevoel gaat 
meespelen; wanneer je ziet hoe de 
wind de molen in beweging brengt. 
Hoofd en hart komen samen. Want, 
wanneer de wieken draaien en de 
maalstenen zoemen, wanneer het 
stof door de molen dwarrelt en 
het versgemalen meel in een zak 
terechtkomt, is het geen hoofdken-
nis meer, dan spreekt het hart mee. 
Het hart gaat sneller kloppen wan-
neer de molen het werk doet waar 
‘ie	300	jaar	geleden	voor	ontwor-
pen en gebouwd werd. Dat gevoel 
wordt versterkt wanneer het eigen 
gebakken brood van zelfgemalen 
meel gegeten wordt.

Je kunt dit vergelijken met ons 
geloofsleven. Geloven kan met 
alleen het hoofd zonder het hart. 
We lezen onze Bijbel, luisteren naar 
preken en zingen liederen. Alleen 
met het hoofd. Totdat de Heilige 
Geest ons hart beroert waardoor 
de ziel wordt aangeraakt. Door 
een opmerking of een lied; ineens 
is geloof dan geen zaak van slechts 
het hoofd meer.

De wolk die het volk leidde was 
geen vaag verschijnsel, maar 
concreet zichtbaar, herkenbaar, 
richtinggevend.	 Hart	 én	 hoofd	
werden aangesproken; vertrouwen 
én onderscheiden.

Paulus volgt dezelfde gedachte. 
“Wij	leven	door	geloof,”	schrijft	hij,	
“niet	 door	 aanschouwen.”	Hoofd	
en hart werken samen. Paulus 
denkt scherp, redeneert, onder-
wijst. Tegelijk onderwijst hij dat 
geloof verder reikt dan wat je kunt 

zien. Het hoofd helpt te begrijpen, 
het hart helpt te vertrouwen.

De Geest werkt niet tegen het 
verstand in, maar vernieuwt het 
denken. Zoals een wolkenlucht die 
betekenis krijgt als je weet waar je 
op	moet	letten.

Wanneer we geloven vanuit het 
hart, is het evangelie geen theorie 
maar werkelijkheid. Wanneer het 
hoofd begrijpt wie Gods Geest is, 
door lezen of luisteren, kan het hart 
zich aan Hem toevertrouwen. Zoals 
je een wolk niet alleen ziet, maar 
ook leert lezen.

Geloven met hart en hoofd is een 
weg van zoeken en vertrouwen. 
Vragen stellen, twijfel uiten; ze 
kunnen ons geloof versterken. 
Het hoofd stelt vragen, het hart 
vertrouwt. Beiden bewegen op de 
wind van de Geest; als wolken die 
de wind zichtbaar maken.

Jan Strijdhorst

 De Arkduif, Bodegraven
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Zorg & Hulp

Sofia en Sascha

In	september	2015	werd	Sofia	
in Oekraïne geboren met 
‘Harlekijn Ichthyosis‘	een	zeld-

zame	en	ernstige	huidaandoening.	
Het	was	voor	de	ouders	van	Sofia	
onmogelijk om de kosten van de 
verzorging	 van	 Sofia	 te	 kunnen	
betalen.	Stichting	Local	Care	heeft	
vanaf	 de	 geboorte	 van	 Sofia	 de	
benodigde medicinale zalf bekos-
tigd.	In	2022	is	Sascha	(het	broer-
tje	van	Sofia)	geboren	met	dezelfde	
huidaandoening. In 2022 is het 
gezin	op	kosten	van	Stichting	Local	
Care enkele maanden in Nederland 
geweest en zijn beide kinderen 
uitgebreid	onderzocht	in	het	Sofia	

Kinderziekenhuis	 te	 Rotterdam.	
Vanwege de oorlog kan de speci-
ale	zalf	niet	meer	(on-line)	worden	
besteld	in	Oekraïne.	Stichting	Local	
Care bestelt nu de zalf en zorgt 
ervoor	dat	de	zalf	bij	Sofia	en	Sacha	
terecht komt.
Door	leden	van	de	‘club van 100’ 
wordt maandelijks € 2,00 betaald, 
waarmee	de	zalf	wordt	bekostigd.	
Doordat er nu twee kinderen zijn 
en omdat de kinderen steeds 
groter worden, is er steeds meer 
zalf nodig. Wordt u ook lid van de 
‘club’ van 100’ door maandelijks 
2 euro bij te dragen voor de ver-
zorging	van	Sofia	en	Sascha?

U	kunt	uw	(maandelijkse)	bijdrage	
overboeken op 
NL 24 RABO 0149 0870 71 t.n.v. 
Stichting	Local	Care
o.v.v.	Sofia	en	Sascha
Voor	meer	informatie	zie:
www.stichtinglocalcare.nl
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Boreftse Dorpskwis

Uitdagend, hilarisch en razend 
knap bedacht. Dat was de 
Boreftse	 Dorpskwis,	 met	 maar	
liefst 49 teams, die op 17 april jl. 
werd gehouden. Na het eclatante 
succes	van	de	vorige	keer	(3e!)	had	
het	Emmaüs	team	weer	een	flinke	
kluif om zich in vast te bijten. En dat 
deden ze met verve! Alle 25 deelne-
mers	stortten	zich	vol	overgave	op	
de 34 pagina’s met de wijd uiteen-
lopende opdrachten voor binnen 
en buiten. Er werd druk gepuz-

zeld,	 gefietst,	 hulplijnen	 gebeld,	
een	beroep	gedaan	op	creativiteit,	
internet geraadpleegd, het viel 
allemaal nog niet mee! O.a. Hoe-
veel	ribbeltegels	vóór	het	station?	
Een	verplicht	dictee	volgen!	Letters	
zoeken in de winkeletalages! Sky-
line van Bodegraven ontdekken! 

Een bruids-fotoshoot maken op 
twee plekken! Zo werd het dorp 
op vrijdagavond overspoeld met 

mensen die de opdrachten moes-
ten uitvoeren. Verkleedspullen 
werden gezocht, bruidskleding 
werd van zolder getrokken. Bij het 
aantrekken bleek dat dit voor een 
aantal niet alléén een aantal járen 
geleden	was	(…)	:).		Maar	goed,	op	

de donkere late vrijdagavond ont-
moetten	bruidsparen	elkaar	mét	de	
ambtsdrager onder grote hilariteit 
op de bestemde plekken voor de 
mooiste fotoshoot. Ze hadden er 
werk van gemaakt! Liep daar niet 
iemand	met	een	zwarte	toga?	Had	
een bruid een boeket uit eigen tuin 
in	haar	hand?	Hee,	maar	liefst	drie 
bruidsparen voor het gemeen-
tehuis	om	half	elf	 ‘s	avonds?	Het	
was een drukte van belang. Om 
23.15 uur werd het antwoordboek 
van het Emmaüs-team gesloten. En 
wij, wij hadden de foto’s nog. Wát 
een avond! Nu maar wachten op 
de uitslag…

Erik de Gier
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Kerk & Kunst

Barmhartigheid in beeld
Onlangs kwam ik (Erik de Gier, red.) een intrigerend artikel tegen over 
de schilder Egbert Modderman. Ik werd getroffen door de uitwerking 
van Bijbelse thema’s in zijn schilderijen. In verschillende bladen heeft 
een artikel over hem gestaan (o.a. Ouderlingenblad, Elisabeth, Kro/ 
NCRV gids). Onderstaand een bloemlezing.

Modderman schildert universele 
thema’s op grote doeken. Nadat 
hij	 in	2015	een	eigentijds	portret	
van Sint Maarten had geschilderd 
werd hij de vaste kunstsschilder 
van	de	Martinikerk	 in	Groningen.	
Hij kreeg de opdracht om voor de 
kerk de zeven werken van barm-
hartigheid	 uit	 te	 beelden.	 Toen	
hij daarmee klaar was had deze 
protestantse kerk voor het eerst 
sinds de beeldenstorm weer per-
manent een aantal kunstwerken 
onder haar dak.

Zes van de zeven werken van barm-
hartigheid	 zijn	 geïnspireerd	 door	
de woorden van Jezus. De doden 
begraven is dat niet. Modderman 
heeft	de	weduwe	van	Naïn	uit	het	
verslag van de evangelieschrijver 
Lukas	uitgebeeld	om	een	illustratie	
te geven van waartoe Jezus ons wil 
aansporen. De zoon van de vrouw 

is gestorven en wordt door zijn 
moeder begraven. We lezen dat 
hij onderweg naar het graf door 
Jezus zal worden opgewekt. Dat 
moet enorm veel hebben losge-
maakt, maar Modderman stelt de 
blijdschap over dat wonder uit. 
‘Het	is	verleidelijk	om	die	vreugde	
vast	te	leggen,’	zegt	hij,	‘maar	wat	
ik geschilderd heb is een moeder 

met haar hand op de doodskist 
van haar enig kind. Dat is een veel 
verdrietiger,	maar	ook	veel	herken-
baarder beeld. Er zit veel liefde in. 
Voor mij is dat, denk ik, het kern- 
idee van mijn geloof, het gebod dat 
alle	geboden	overstijgt:	Heb	elkaar	
lief, zorg voor elkaar, doe dingen 
met liefde.’

De serie Schilderijen van Egbert 
Modderman	in	de	Martinikerk	in	de	
stad is met het achtste werk com-
pleet. Ze gaan allemaal over barm-
hartigheid	en	blijven	permanent	in	
de	Martinikerk	hangen.

‘Wat	je	hier	ziet	is	eigenlijk	het	ver-
haal van Jona’, zegt Modderman. 
‘Een	 heel	 klassiek	 christelijk	 oud	
Bijbelverhaal. Er groeit een won-
derboom. Dan zit hij in de schaduw. 
En dan verdort die boom dezelfde 
nacht nog.’ Hierop volgt volgens 
Modderman	 een	 mooi	 poëtisch	
gesprek met God waarin God hem 
zegt dat het niet zijn boom was en 
hij zich daarbij de vraag moet stel-
len of zijn boosheid wel terecht is.

Vriendschap zonder illusie
In de nood leert men zijn/haar 
vrienden kennen. Deze bekende 
zegswijze wordt op dit schilderij in 
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Kerk & Kunst

beeld gebracht. Vier jongemannen 
sjouwen met hun verlamde vriend 
naar iemand die kan genezen. Ver-
moedelijk	 leeft	 de	 verlamde	 van	
kindsbeen aan met de gevolgen 
van polio.

Het schilderij grijpt je meteen bij 
de kladden. Het is een indringend, 
intens	 beeld:	 vier	 mannen	 van	
ongeveer	dezelfde	leeftijd	die	een	
weerloos, naakt persoon dragen, 
in een doek.

Het zijn vier mannen vanaf wier 
gezichten je uiteenlopende gevoe-
lens af kunt lezen. Ze kijken alle-
maal	een	tikkeltje	bedrukt.	Je	ziet	
er	eentje	denken:	waar	zijn	we	in	
vredesnaam	mee	bezig?	En	je	ont-
waart ook hoopvolle vastberaden-
heid. Kordaat geloof is zichtbaar, 
maar ook sporen van twijfel en 
gelatenheid liggen verborgen in 
het gelaat van de voorste vrienden.

Het	 schilderij	 heeft	 de	 kijkkracht	
van het werk van Caravaggio, een 
kunstschilder	 uit	 de	 tijd	 van	 de	
barok die op immens grote doeken 
bijbelse taferelen schilderde. Dit 
nieuwtestamentisch tafereel is 

gekozen en op het doek gebracht 
door de 28 jaar jonge Groninger 
kunstschilder Egbert Modderman. 
Hij	volgde	lessen	aan	de	Florence	
Art Academy in Italië. Daar maakte 
hij	zich	artistieke	technieken	eigen	
die	hem	in	de	eigentijdse	voetspo-
ren brengen van legendarische 
klassieke meesters als de eerder-
genoemde Caravaggio. Ook Mod-
derman kiest voor schilderijen 
van	flinke	afmetingen,	waarop	hij	
mensen natuurgetrouw op ware 
grootte	positioneert.

De jonge Groninger grootmeester 
in wording laat zich inspireren door 
bijbelverhalen en hij brengt die ver-
halen in het hedendaagse. Je ziet 
mensen van nu, in een moment-
opname van een oeroude bijbelse 
geschiedenis. En Modderman doet 
nog iets bijzonders. Hij kiest tafe-
relen en momenten die in de loop 
van de kunstgeschiedenis zelden of 
nooit	zijn	vereeuwigd.	In	dit	geval:	
van het verhaal van de vier mannen 
die hun verlamde vriend bij Jezus 
brengen is vaker het moment afge-
beeld dat ze hun makker door het 
gat in het dak laten zakken. De 
gekozen scene in dit schilderij is 

misschien wel spannender, want 
hier staan de vrienden aan het 
begin van hun geloofsdaad. Ze 
hebben gehoord over een rabbi 
met genezende krachten en ze 
willen koste wat het kost bij hem 
in de buurt komen met hun ver-
lamde vriend.

Dit schilderij is in zekere zin een dia-
conale	spiegel:	wat	zou	ik	doen	als	
mijn vriend onherstelbaar ziek op 
bed	ligt?	Heb	ik	genoeg	geloof	om	
ongebruikelijke	stappen	te	zetten?

Egbert Modderman	 (1989	 Gro-
ningen)	 studeerde	aan	Academie	
Minerva in Groningen en volgde 
schilderlessen aan de Klassieke 
Academie in Groningen en in 
2015	 aan	 de	 Florence	 Art	 Aca-
demy	in	Florence.	Hij	debuteerde	
in	 2017	met	 een	 expositie	 in	 de	
Martinikerk	 in	 Groningen	 met	
de	 titel	 ‘Schoonheid	 van	 Religie’.	
Modderman groeide op in een 
gereformeerd-vrijgemaakt gezin. 
Na afronding van zijn opleiding 
werkte	 hij	 korte	 tijd	 in	 de	 interi-
eurbranche. Sinds 2016 is hij werk-
zaam	als	voltijd	kunstschilder.
www.egbertmodderman.nl
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Inbox

Cora en Kees 55 jaar getrouwd

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, feli-
citaties	en	andere	attenties	die	wij	ontvingen	
bij ons 55-jarig huwelijk.

Kees en Cora Pool

Onlangs werd mijn moeder door u verrast met 
een	prachtig	boeket	bloemen	uit	de	kerkdienst.	
Ze put er veel kracht uit, dat zoveel mensen 
aan haar denken, door hun namen op de kaart 
te	zetten.

Namens mijn moeder hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Caroline Hortensius

Projectkoor Requiem Brahms Bodegraven

Er zijn nog een paar plekken voor ervaren koor-
zangers bij het Projectkoor Requiem Brahms 
in Bodegraven.
Na	het	succes	van	vorig	jaar	heeft	het	Evertshuis	
weer een Projectkoor in het leven geroepen.
Dit keer voor de uitvoering van het indrukwek-
kende Requiem van Brahms op zaterdag 24 okto-
ber	a.s.	in	de	Ontmoetingskerk	t/o	het	Evertshuis.
Voor alten zit het koor al vol maar sopranen, 
tenoren en bassen zijn nog welkom.
Repetities	(6)	worden	m.n.	in	september	en	okto-
ber op zaterdagochtend gehouden.

Interesse	?	Mail	dan	Z.S.M.	naar	
rutie.breebaart@gmail.com voor de nodige
informatie.

KERKMAG Bodegraven16

http://rutie.breebaart@gmail.com


Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting	begint	om	19.00	uur	en	duurt	tot	maximaal	19.45	uur.

Datum Voorganger Koor / Begeleiding
  9 mei G.W. v. Veelen P. v. Lunteren 
16 mei K. Strijdhorst B. Veenstra 
23 mei G. Nap M. Spits 
30 mei J. Melse pianist Revival koor Revival

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug
Datum Tijd Activiteit Plaats
10 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. A.J.R. Treur/Heilige Doop wijk 1
Dorpskerk	 18.30	uur	 ds.	A.L.	van	Zwet,	Putten	 wijk	2
Bethlehemkerk 9.30 uur ds. A. van Lingen/Heilige Doop wijk 2
Bethlehemkerk 18.30 uur ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo wijk 1

14 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. A.J.R. Treur/Hemelvaartsdag wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 uur ds. A. van Lingen wijk 2

17 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. H.J. Lam, Moordrecht wijk 2
Dorpskerk 18.30 uur ds. A. Schroten, Gouda wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30	uur	 ds.	G.C.	Bergshoeff,	Waddinxveen	 wijk	1
Bethlehemkerk 18.30 uur stud. L. Blom, Bodegraven wijk 2

24 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. A.J.R. Treur/1ste Pinksterdag wijk 1
Dorpskerk 18.30 uur ds. J. van Vliet, Bleiswijk wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 uur ds. A. van Lingen wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30	uur	 ds.	E.K.	Foppen,	Den	Haag	 wijk	1

25 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. A. van Lingen/2de Pinksterdag wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 uur prop. L. Hartog, Brandwijk/Zangdienst wijk 1

31 mei 2026
Dorpskerk 9.30 uur ds. A. van Lingen wijk 2
Dorpskerk 18.30 uur ds. A.J.R. Treur wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 uur prop. P. Hazenoot, Utrecht wijk 1
Bethlehemkerk 18.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen, Gorinchem wijk 2
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Kerk in de week Emmaüs

 Datum Tijd Activiteit Plaats
 Mei
 9 mei 2026 10 tot 12 uur Philadelphiaclub Het Anker

 13 mei 2026 14.30  tot 15.30 uur  Bakkie en Bijbel Salvatorkerk

	 15	mei	2026	 	 Kopij	sluiting	KERKMAG	juni		

	 19	mei	2026	 19.30	uur	 Frank	en	vrij	geloven:	 Ontmoetingskerk

   Geloofsgesprek twee theologen

   des Vaderlands

	 26	mei	2026	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ‘t	Centrum

 30 mei 2026  BOC 

 Juni
 3 juni 2026  KERKMAG bezorgen 

 4 juni 2026 14.30  tot 15.30 uur  Bakkie en Bijbel De Meent

 6 juni 2026 9 tot 12 uur Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A

 10 juni 2026 14.30  tot 15.30 uur  Bakkie en Bijbel Salvatorkerk

	 12	juni	2026	 	 Kopij	sluiting	KERKMAG	juli		

 27 juni 2026  BOC 

	 30	juni	2026	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ‘t	Centrum

Op	1e	paasdag	is	een	bijzondere	collecte	gehou-
den. Niet voor uw geld of goederen. Maar een 
gavencollecte.	Iedereen	heeft	talenten	ontvan-
gen. Talenten om te organiseren, te ontmoe-
ten, te onderwijzen, te dienen of er gewoon 
te zijn voor een ander. Het maakt niet uit hoe 
groot die gaven zijn. Ook de kleine zijn belang-
rijk. Misschien wel belangrijker. Niemand staat 
buiten spel! 
Uw	tijd	en	inzet	wordt	gevraagd.	
Op basis van nevenstaand formulier kunt u/ kan 
jij		een	reactie	achter	laten	op	het	mailadres
hstapper@ziggo.nl . Alvast hartelijk dank!
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Kerkdiensten Emmaüs
10 mei 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Annelene Metz/ 

Lutherse liturgie
Verdiepen

Lutherkerk 19.00 uur ds. L. van Rikxoort/ 
Alphen a/d Rijn

14 mei 2026 Lutherkerk 09.00 uur ds. Annelene 
Metz/ Hemelvaartsdag

17 mei 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. W. Koerselman, Woerden Vieren

Lutherkerk 19.00 uur Gijsbert Kok/ Zingen op 
zondag/Psalmen anders

24 mei 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Annelene Metz/
1e Pinksterdag

Vieren

Fam.	Voshart,	
Buitenkerk 57a

19.00 uur ds.	A.F.	de	Oude/Loosdrecht	
/ Hagepreek

31 mei 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur Marianne Verburg 
/ Kliederkerkdienst

Beleven

Lutherkerk 19.00 uur Inge Kortleven-
Ouwendijk/ Hazerswoude/ SHH

Collectedoelen 
overzicht  
(zie ook pag.10)

10	mei:	Hulpverleningsproject	Ghana
14	mei:	Kliniek	biedt	noodhulp	aan	vluchtelin-
gen uit Myanmar.
17	mei:	Compassion	Sponsorkind
24	mei:	NBG
31	mei:	Omzien	naar	gevangenen
7	Juni:	Samen	bouwen	aan	een	toekomst	
in Pakistan
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Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud 

UW DUURZAME PARTNER 
IN TECHNIEK EN COMFORT

W W W. H EAT I N G S E R V I C E . N L

Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug  

T   0348 68 87 77  | E  info@heatingservice.nl  

 

 

 

 

Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 

Voor vergaderingen, feesten, cursussen en bijeenkomsten. 
Moderne zalen, fl exibele indeling en catering mogelijk.
Er is een rouwkamer voor uitvaarten naast het zalencentrum.

Interesse?
Neem contact op met Marja Sandifort
06 - 1707 5312 | marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Zalen in ‘t Centrum te huur!


